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buitenlandWaarom gaan wij naar 

“Waarom gaan wij naar het buitenland?”.
Deze vraag hebben jullie je bij aanvang
van het scouts- en gidsenjaar  wellicht
wel gesteld. Nieuw is misschien dat er
in die vraag meer thema’s schuilen dan
op het eerste gezicht lijkt.

Waarom gaan we op kamp in het bui-
tenland? Baden-Powell had het nobele
doel om via scouting het wereldbroe-
derschap (en zusterschap natuurlijk) te
bevorderen.  Door nieuwe mensen op
nieuwe plaatsen te leren kennen, ver-
dwijnen vooroordelen.  Bovendien kan

je in de confrontatie met andere cultu-
ren, de positieve en minder prettige kan-
ten van je eigen leefwereld leren kennen. 
Gaan we met het vliegtuig of de fiets?
Een trip naar het buitenland doe je niet
zomaar. Het vergt heel wat extra voor-
bereiding en aandachtspunten (die je in
het kampvisum terugvindt). De reis op
zich betekent al een heel avontuur,
besteed daar dan ook voldoende aan-
dacht aan.
Wij zijn scouts en gidsen uit Vlaanderen.
Doordat we veel gemeenschappelijk heb-
ben met scouts en gidsen uit de rest van

de wereld zijn wij bevoordeeld bij het leg-
gen van nieuwe contacten. Gespreksstof
genoeg om de eerste stap te zetten.
Naar het buitenland gaan? Het dompelt
je onder in een bad van andere mensen
en gewoonten. Als je Vlaanderen verlaat,
geef je kamp dan de meerwaarde die het
verdient door samen met andere scouts
en gidsen je tijd door te brengen. Eigen
initiatieven, home-hospitality, uitwisse-
lingsprojecten of ingaan op uitnodigin-
gen uit andere landen, stuk voor stuk
maken ze een kamp onvergetelijk. 

Elk jaar trekken vele gidsen-, verkenner- en jintakken naar het buitenland. Soms uit tra-
ditie, soms als experiment, maar altijd met veel enthousiasme. Maar voor je je koffers
mag pakken, laten we je nog even stilstaan bij enkele aandachtspunten.

■ Een trip naar het buitenland vraagt veel voorbereiding Foto:Rudy Verhoeven
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Het kampvisum
Het kampvisum invullen en laten onder-
tekenen door groepsleid(st)er en DC is
verplicht. Het helpt je namelijk om niet
al te veel over het hoofd te zien en mocht
er echt iets misgaan op kamp, dan heb
je het bewijs in handen dat je goed voor-
bereid vertrok.
We geven je hier een beperkte opsom-
ming van aandachtspunten. Let er op,
deze lijst is niet volledig:

• Medische steekkaarten, mutualiteitfor-
maliteiten.

• Kopies van paspoorten/visa voor leiding
in geval van verlies.

• Verzekering van extra deelnemers, foe-
riers.

• Extra verzekering nodig voor zaken bui-
ten de VVKSM-polis: voertuig, over-
brenging, materiaal,…

• Maak een papier ter grootte van een

creditkaart voor alle deelnemers met de
belangrijkste adressen, telefoonnum-
mers, noodnummers in geval van pro-
blemen.

• Denk er ook aan een geschenkje mee
te nemen voor je gastgezin, je contact-
persoon ter plaatse,… en vergeet je deel-
nemers niet voor te bereiden op even-
tuele cultuurverschillen.  

Een voorbeeld
Om jullie mee te laten proeven van het
buitenlands avontuur, volgt hier het ver-
haal van Anaïs Isebaert van de JF-
Kennedy groep uit Menen.

O&W: Vertel eens iets over jullie buitenlands kamp?
Anaïs: Wij organiseren elke drie jaar met

de scouts en gidsen uit Nottingham
(Engeland), Kopenhagen (Denemarken)
en Oslo (Noorwegen) een buitenlands
kamp. Dan komen we met de vier groe-
pen samen van jonggivers tot leiding in
één van de vier landen. In ’95 was het
hier in België, vorig jaar kampeerden we
in Noorwegen en we hebben nu al onze
uitnodiging voor Engeland in 2001op zak.

O&W: Hoe komen jullie erbij om dit kamp samen
te organiseren?

Anaïs: Op een Jamboree in ’66 leerden
leiders van de vier groepen elkaar ken-
nen. Ze hadden blijkbaar de tijd van hun
leven want ze besloten om samen elke
drie jaar een jamborette te organiseren.
En sindsdien reizen we met ongeveer 80
leden en leiders om de drie jaar naar
onze vrienden of ontvangen we een tof-
fe bende buitenlanders.

O&W: Waarom blijven jullie dit doen, het jaar ’66
ligt toch al lang achter ons?

Anaïs: Er is een grote aantrekkings-
kracht door de verhalen van de vorige
deelnemers en ja, die mooie Noorse meis-
jes en jongens, die grappige Engelsen,…
zullen er ook wel voor iets tussen zitten.
Iedereen wil de cultuur van die andere
jongeren leren kennen.

O&W: Hoe ziet zo’n kamp eruit en wie organiseert
er de activiteiten?

Anaïs: De eerste week trekken we de
natuur in, soms wel voor 4 tot 5 dagen
hiken en dan is er elke namiddag een
spel georganiseerd door een ander land.
’s Avonds bereidt dan elke keer een ande-

re tak van een land het kampvuur voor.
Dan zingen we Engelse liedjes, of
Noorse,...  Op voorhand nemen we con-
tact met elkaar op om praktische zaken
te regelen: Wat moet er allemaal mee in
de rugzak? Hoe zal het programma eruit
zien?, … Via e-mail is dat nu veel gemak-
kelijker. Tijdens de tweede week verblij-
ven we in gastgezinnen en leren we de
cultuur en de manier waarop mensen
wonen en leven, wat beter kennen.

O&W: Geef eens enkele redenen waarom je dit
kamp verkiest boven een kamp met jullie eigen
groep.

Anaïs: Heel boeiend vind ik het feit dat
je een land leert kennen van binnenuit.
De jongeren laten je hun land zien door
hun ogen, met wat zij belangrijk vinden.
En je leert de mensen zelf kennen: wat
is er nu zo typisch aan ‘een  Deense’ en
in wat verschilt een doorsnee Engelsman
van de eerste de beste gast uit Menen?
En de liedjes die we er  leren, zingen we
door het jaar ook nog. Het geeft een
samenhorigheidsgevoel, zo van “ik was
erbij”. Eigenlijk is elke dag een feest.

O&W: Houden jullie na het kamp nog contact met
elkaar?

Anaïs: De eerste weken na het kamp zijn
er de koppeltjes maar die vinden het
water tussen hen na een tijdje meestal
te diep. Toch blijven sommigen regel-
matig contact houden. Enkele anderen
besteden hun volgende zomervakantie
voor een weerzien en op 1 november
gaan oud-leiders van onze groep naar
Engeland om er een jaarlijks feest te vie-
ren. Ik zelf heb het dagboek van een lei-
der uit Nottingham ontvangen om alles
nog eens opnieuw te beleven.  Het vol-
gend kamp is echt iets om naar uit te
kijken, ze zijn daar in Nottingham al
bezig met de voorbereiding. 

‘De jongeren laten je hun land zien door hun
ogen, met wat zij belangrijk vinden.’


